
 
 
	
		

		Menu
		
		
    

    
    	
      	
   
	Start
	Auteurs
	Boektitels
	Vertalers
	Uitgevers
	Literatuurprijzen



            	Verantwoording
	Links
	Contact

    

 
    
    
	
Noordse literatuur
Vertaalde literatuur uit Scandinavië

    
 
 
	start >  auteurs > Carola Hansson  


Carola Hansson
Zweden



  	Auteur
	Publicaties
	Vertalingen


  
 
 	Auteur

Auteur

	Carola Hansson (1942) debuteerde als schrijfster in 1983 met Det drömda barnet.  Ze promoveerde in de Slavische talen op een studie over het Russisch modernisme.  Sinds haar debuut pulbiceerde ze acht romans. Een daarvan gaat over de familie Tolstoj (Andrej uit 1984). Andrej en de roman Den älskvärde uit 2000 zijn beide genomineerd geweest voor de Augustprijs.(bron uitgever Norstedt)

Websites (1)

Hieronder geven we een kleine selectie van websites over Carola Hansson.
factsheet over Carola Hansson van Lanstinget i Uppsala län




	
 

 
  Publicaties

			Overzicht publicaties (met vertalingen):

			  2005, Mästarens dröm
2000, Den älskvärde
1997, Steinhof (Steinhof - 2006)
1994, Andrej
1991, Resan till det blå huset
1989, De två trädgårdarna
1987, Pojken från Jerusalem
1983, Stilleben i vitt
1983, Det drömda barnet

Het overzicht van de originele publicaties is niet per se compleet. Ik streef om praktische redenen geen volledigheid na.
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    Overzicht vertalingen:
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	Steinhof
auteur: Carola Hansson
land: Zweden
vertaald uit het Zweeds door Janny Middelbeek-Oortgiesen
vertaling van: Steinhof, 1997
uitgever: De Geus, oktober 2006
genre: romanMeer informatie...
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             De website geeft een uitgebreide bibliografie van Scandinavische literatuur, d.w.z. literatuur uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland, Lapland (Sápmi), Groenland en de Faröer. Het betreft literatuur voor zowel volwassenen als voor kinderen en jeugd.

              De website  wordt gemaakt en geschreven door Frans van den Pol, liefhebber van Scandinavische literatuur, de natuur van Samenland (Lapland) en van filosofie.

             Zie ook mijn andere websites.
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